
 

 

2 Wat u gehoord hebt en gezien 
   moet u bekend gaan maken: 
   wat Ik in stilte tot u sprak 
   roep dat vanaf de daken. 
 
3 Neem onderweg geen reiszak mee 
   maar ga met lege handen 
   en boodschap als een vredesduif: 
   'Gods Rijk is nu op handen'. 
 
4 Leer van de duif de simpelheid 
   wees waakzaam als de slangen 
   en vrees niet hoe u spreken zult 
   al neemt men u gevangen. 
 
5 Zo zal het Rijk der hemelen 
   onder de mensen komen: 
   op aarde zal hernieuwde hoop 
   en goede vrede wonen. 


